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IImmmmaannuueell  hheerrkkeennnneenn  

In alle omstandigheden de GGoodd  DDiiee  mmeett  oonnss is gaan zien 1 
 
 

André H. Roosma 15 augustus 2013 
  

Hierna openbaarde Jezus Zich weer aan de discipelen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat 
gebeurde als volgt.   
Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere discipelen. Petrus zei: „Ik ga 
vissen.” „Wij gaan met je mee,” zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele 
nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de 
discipelen niet dat het Jezus was. Hij riep: „Hebben jullie soms iets te eten?” „Nee,” 
antwoordden ze. „Gooi het net aan stuurboord uit,” riep Jezus, „dan lukt het wel.” Ze 
wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De 
discipel die Jezus liefhad zei tegen Petrus: „Het is de Meester!” Zodra Simon Petrus dat 
hoorde, maakte hij zijn bovenkleed vast – meer had hij niet aan – en sprong in het water.  
  Johannes 21: 1-7 

 

Deze passage gaat over de periode nadat Jezus gekruisigd en – drie dagen later – weer opge-
staan was uit de dood. Een stuk of zeven van Zijn discipelen gaan doen wat ze altijd al deden: 
vissen. Meestal was de nacht de beste tijd om te vissen omdat de vissen dan aan de oppervlak-
te zwommen, en het net werd dan aan bakboord (links) uit de kleine vissersboten geworpen. Zo 
doen ze ook deze nacht. Ze vangen echter helemaal niets. Zodra ze de kust naderen zien ze 
iemand op het strand staan. Die vraagt of ze wat te eten hebben. Nee, helaas… De vreemde-
ling zegt hen, hun net aan stuurboord uit te werpen. Het is wat vreemd: de verkeerde kant, én 
de zon is al op dus de vissen zijn al vertrokken naar dieper water. Toch, wat hebben ze te 
verliezen? Niets. Ze doen ’t. En dan… wat is dat…? Zo’n vol net hebben ze nog zelden of nooit 
meegemaakt… Johannes, die hier over zichzelf spreekt als ‘de discipel die Jezus liefhad’, heeft 
het het eerst in de gaten: deze vreemdeling op het strand is niet zomaar iemand. Hij is Jezus, 
hun Heer, hun Meester. Alleen Hij wist waar de vissen zaten. Alleen Hij zou hen met een warm 
vuurtje met uitgebreid ontbijt opwachten. Als Petrus dat hoort, dringt het ook tot hem door: Ja, 
zo kan alleen onze Meester zijn! Temidden van hun tevergeefse nachtelijke pogingen om wat 
vis te vangen, temidden van hun twijfels, was Hij daar. Onverwacht, en tóch… Enthousiast 
springt Petrus overboord om als eerste aan wal te zijn – daar bij Zijn Heer en Meester Die hij 
enkele dagen geleden nog verloochend had, maar Die – blijkbaar – hem bepaald niet in de 
steek gelaten had. Hij had hen vastgehouden, zelfs over de grens van de dood heen, de dood 
die geen vat op Hem had gekregen. 
Toen Johannes hier later over schreef, vermeldde hij, dat dit een episode was waarin Jezus 
Zich openbaarde. Jezus speelt geen verstoppertje; Hij laat Zich graag aan ons zien en kennen. 
 

In het artikel in deze serie over ons bewust zijn van Gods aanwezigheid zagen we dat Jezus in 
de Bijbel wel Immanuel wordt genoemd (in Jesaja 7: 14 Hebreeuws: נוּ אֵל  en in Mattheüs 1: 23 עִמָּ

Grieks: εμμανουηλ); en dat dat betekent: God is met ons. Hier zien we dat er soms momenten 
kunnen zijn dat we Hem (nog) niet herkennen, momenten dat we maar in onze oude routines 
vervallen omdat we niet weten hoe en wat anders. Momenten dat we niet beseffen dat Hij 
inderdaad Immanuel – God met ons is. En dat er dan ineens iets kan gebeuren waardoor we 
weer zien: Hij is het, Hij is tóch bij ons. Hij is ons toch niet vergeten. 

                                                           
1 Dit is een artikel in een serie van korte basis-artikelen rond de Immanuel levensstijl.   

Voor meer informatie hierover, zie de website: www.Immanuel-levensstijl.nl . 
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Zo is er dus een verschil tussen het feit dat God bij ons is, en ons ervaren of ons besef van Zijn 
aanwezigheid. En we kunnen Zijn aanwezigheid opmerken wanneer we kijken tot voorbij het 
natuurlijke; wanneer we gaan zien op wat buitengewoon is. Johannes zag dat die vreemdeling 
op het strand de Meester was, toen hij de buitengewone overvloed aan vissen zag. Hij her-
kende daarin de hand van de Meester, Die altijd overvloedig geeft.   
Het geven in overvloed is een uniek kenmerk van Jezus en van de hemelse Vader…1   
De discipelen van Jezus hadden het vaak beleefd – onder andere die keren dat Hij zomaar 
duizenden mensen te eten had gegeven omdat Hij met hen bewogen was (zie bijv. Mattheüs 14: 

14-23; en 15: 32-39; 5 000 resp. 4 000 mannen plus nog vele vrouwen en kinderen!). 

Enkele vragen voor persoonlijke overdenking en/of bespreking in een groep: 

 Kent u / ken jij voorbeelden van situaties waarin u/je ineens bewust werd dat Jezus in die 
situatie met u/jou was (of was geweest) ?   

 Beschrijf die situatie eens in het kort. 

 Wat was het in die situatie, waardoor u/je zag dat Jezus daar met u/jou was ? 

 Hoe zou u/je nog meer opmerkzaam kunnen worden ten aanzien van de aanwezigheid van 
Jezus in elke situatie ? 

Gebed (als voorbeeld; kies zo mogelijk uw eigen woorden): 

Heer Jezus, dank U, dat U mij verzoend hebt met God de Vader! Ik prijs U voor Uw onuitspre-
kelijke genade en liefde! En voor alles wat ik daarvan al heb mogen ervaren! Ik wil U graag nog 
meer leren opmerken, en meer leren zien hoe U betrokken bent in alles wat ik meemaak.  
Ook U, hemelse Vader, prijs ik om Wie U bent. En ik wil graag meer leren U te waarderen en 
meer te genieten van Uzelf en alle rijkdom die U me in Christus Jezus gegeven heeft.   
Help me om daarvoor de tijd te nemen. Maak me opmerkzaam op Uw aanwezigheid, in elke 
situatie. Help me, om Uw liefde te ontvangen en van U te genieten. Ik heb U zo nodig!  
Dank U, dat U dit gebed beantwoordt. In Jezus’ kostbare Naam bid ik U dit. Amen 

En neem dan na dit gebed ook bewust de tijd om naar God te luisteren, en een stukje uit Zijn 
Woord te lezen. Vraag Hem, u/jou te leiden in welk gedeelte u/je leest en om daarin Zijn schijn-
werper te richten op Wie Hij is voor u/jou, en op wat Hij u/jou geschonken heeft. 

Noot 
1 Zie m’n artikel: ‘De veelzeggende Naam van God (19) De rijkdom van de Naam ַשַׁדַַּי  El’ - אֵל

Shaddai ’, op de Hallelu-JaH website, 27 apr. 2020. 
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Meer informatie en reacties 

Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact met 
me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl 

 

Accede! home      of   naar de Immanuel levensstijl artikelen index 
 

Bedankt voor uw belangstelling! 
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