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Veel van de problemen waar mensen mee worstelen hebben te maken met een gemis aan 
vreugde. Ze komen bij mij voor pastorale hulp door problemen als depressiviteit, doelloosheid, 
moeiten in relaties, of omdat ze worstelen met een of andere verslaving. Daaronder zit vaak 
een wereld van eenzaamheid, angst, gevoelens van leegte, onvervuldheid of pijn. Na enkele 
gesprekken blijkt dan vaak dat veel daarvan is ontstaan door relaties die niet verliepen zoals 
God het bedoeld had. Waar God shalom, harmonie en blijdschap bedoelde, was er verwerping, 
emotioneel misbruik of een andere vorm van misbruik, of ontkenning. Waar ze gehoopt hadden 
dat er iemand was die naar hen luisterde, waar ze gehoopt hadden dat er iemand hen zou 
kennen en lief zou hebben, ervoeren ze verwerping of werd hun inbreng gekleineerd. En dat 
soort ervaringen zorgen dat onze energie of levensvreugde zomaar onder onze handen lijkt te 
kunnen verdwijnen in het niets – soms veertig of vijftig jaar later nog…  
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Anderzijds, kent u het dat iemand u aankijkt en dat u een blik uitwisselt die u beiden energie 
geeft? Misschien hebt u het zelf niet zo duidelijk beleefd, maar wel bij anderen gezien. Veel 
mensen hebben zoiets wel eens ervaren toen ze verliefd waren. Sommigen hebben het ook 
gewoon onder vrienden of bij liefdevolle ouders 
ervaren. Een enkeling die ik spreek ervaart het 
regelmatig met hun levenspartner. 
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Eén uitgewisselde blik, soms maar één of hooguit 
enkele seconden lang, kan je heel diep raken. Een 
zo’n blik kan communiceren dat je er niet alleen 
voor staat. Dat er iemand is, die blij met je is; die 
blij is dat jij er bent… Eén zo’n blik, en je depressie 
verdampt, en je kijk op het leven verandert van een 
druilerige middag naar een zonovergoten palmen-
strand. Neurologen bevestigen dat wat er gebeurt 
tijdens de uitwisseling van zo’n blik lijkt op wat er gebeurt in een laser: een soort resonantie, die 
leidt tot grote versterking. Vandaar dat zo’n blik beide betrokkenen zoveel energie en levenslust 
geeft… En dat een gemis eraan zoveel energie op lijkt te vreten… 
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Het mooie van de Bijbel vind ik, dat daarin blijkt dat God deze dynamica kent – zelfs veel beter 
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1 „Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.  2 Elke rank die in Mij 
geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat 
zij meer vrucht draagt.  3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken 
heb.  4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij 
niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.  5 Ik ben de Wijnstok, u de 
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ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u 
niets doen.  6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en 
verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.  7 Als 
u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel 
vallen.  8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn disci-
pelen bent.  9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn 
liefde.  10 Als u Mijn aanwijzingen in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik 
de aanwijzingen van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.  11 Deze 
dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal zijn en uw blijd-
schap volkomen zal worden.”  

Johannes 15: 1-11 (nadruk toegevoegd) 
 
Jezus gebruikt hier eerst een metafoor uit de wijnbouw. Wijnranken waar de begeerde druiven 
aan groeien, kunnen groeien doordat ze geënt zijn op een wijnstok – soms ogenschijnlijk niet 
meer dan een onooglijke stomp of stam in de grond.2 Het is de interactie, de continue sap-
stroom tussen de ranken en de wijnstok die beiden doet floreren en tot hun doel laat komen. 
Jezus zegt: als jullie zó als ranken aan Mij verbonden blijven, dan zullen jullie floreren en vrucht 
voortbrengen. 
 

Dan zegt Hij: „Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn lief-
de.” We mogen dit uitleggen met behulp van het voorafgaande beeld. Zoals er liefde stroomt 
van de hemelse Vader naar Jezus, zo wil Hij dat die grote liefde ook zal stromen naar ons. Dat 
we ons er niet voor afsluiten, maar graag aangesloten willen blijven op die Bron! Dat houdt 
tevens in dat we wel willen luisteren naar wat Jezus zegt, net als Jezus luisterde naar wat de 
Vader zei. Op die manier houden we de stroom gaande – de stroom van levend water, van 
liefde en van geestelijke voeding. 
 

En dan volgt wat voor mij de climax is van dit gedeelte. Jezus zegt: „Deze dingen heb Ik tot u 
gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal zijn en uw blijdschap volkomen zal worden.” 
Het doel van heel Jezus’ gesprek met Zijn volgelingen over de wijnranken en de wijnstok was 
blijdschap. En dit is een bijzondere vorm van blijdschap. Jezus doel was dat Zijn blijdschap 
in Zijn volgelingen zou zijn. En dat hún blijdschap ‘vol’ of ‘volkomen’ zou worden. Door wat 
Jezus vertelde komt de blijdschap dus als het ware van twee kanten en komt tot volheid in Zijn 
volgelingen. Dat is precies dat effect van resonantie waar ik het eerder over had. Jezus was blij. 
Hij deelt Zijn vreugde met hen die persoonlijk op Hem aangesloten willen zijn, die ervoor open 
willen staan, ja, die voor Hem open willen staan. Het gevolg is dat zij blij worden en dat die 
resonantie tot stand komt tot ze uiteindelijk helemaal vol vreugde zijn. 
 
Dit sluit aan bij hoe de discipelen God al kenden uit het Eerste Testament. Daar gebruikte God 
de metafoor van een hevig verliefde bruidegom, toen Hij over en tot Zijn volk zei: 
 

 „… Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. …” 
 „Ik zal u Mij tot Bruid werven voor eeuwig, 
  Ik zal u Mij tot Bruid werven 
  door gerechtigheid en recht, 
  door goedertierenheid en ontferming; 
  Ik zal u Mij tot Bruid werven door trouw, 
  en u zult JaHUaH diepgaand kennen.” 3  
 Hoshea‘ (Hosea) 2 : 14, 19-20 
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2 Bij het herlezen van wat ik hier schreef, viel me de grote gelijkenis op met wat de Bijbel over Jezus zei 

via de profeet Jesha-Jahu (Jesaja) 53: 2-3. „Want als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht, en 
als een wortel uit dorre aarde; Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aange-
zien, noch gedaante, dat wij Hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verla-
ten, een Man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als Iemand, voor Wie men het gelaat ver-
bergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” 

3 Het Hebreeuwse origineel van ‘diepgaand kennen’ is ook te vertalen met ‘zeer vertrouwd zijn met’; het 
heeft te maken met intimiteit, en wordt ook gebruikt voor de eenheid tussen man en vrouw. Voorts: in de 
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En: 
 

JaHUaH, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u 
verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden 
met gejuich. 

Tsephan-Jahu (Zefanja) 3: 17 

Welke andere godsdienst kent een God Die over zijn mensen juicht…? Deze laatste tekst heeft 
iemand geïnspireerd tot het schrijven van deze uitgebreide, geparafraseerde versie:  

 

De in zichzelf bestaande God, 
de God Die drie in één is, Die boven ons verheven is 
Hij woont tegelijkertijd in het centrum van je wezen 
Hij is een krachtige strijder. 
  
Hij is gekomen om je te bevrijden, 
om je te beschermen 
en je tot overwinning te brengen 
Hij is blij en straalt van vreugde 
Hij verheugt zich in jouw aanwezigheid. 
  
In jou heeft Hij een plaats voor Zichzelf gegraveerd 
daar rust Hij stil in Zijn liefde en genegenheid voor jou. 
Hij kan Zich niet inhouden wanneer Hij aan je denkt. 
Hij is vol vreugde in afwachting van jou..... 
Hij heeft jou boven alle schepselen geplaatst 
en de hoogste prioriteit gegeven. 
  
Hij roept het uit en zingt triomfantelijk en vol vreugde 
en verkondigt de blijdschap van Zijn hart in een vreugdelied! 
Allemaal vanwege jou! 

 
„Ja maar…” hoor ik sommigen van u denken, „… dat gaat toch zomaar niet! Wij zijn toch zon-
dige mensen die niet zomaar in Gods heilige tegenwoordigheid kunnen komen?! Laat staan dat 
Hij Zich in ons kan verblijden, met al die zonde…” Inderdaad: onze zonde blokkeert die weg. Of 
liever: blokkeerde die weg. Want Jezus heeft een volkomen verzoening bereid. Vandaar dat 
Paulus kon zeggen dat wij in God kunnen roemen, dat is: ons in Hem verblijden en Hem 
daarvoor eren, wanneer we dit verzoenend offer van Jezus aanvaard hebben: 
 

8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren.  9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn 
door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.  10 Want als wij, toen wij 
vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer 
zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.    
11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Here Jezus 
Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.   

Romeinen 5: 8-11  
 

Er staat: “En dit niet alleen”. In dat ‘roemen’ greep Paulus terug, of gaf hij een vervolg aan wat 
hij eerder in dit hoofdstuk schreef: 
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originele Hebreeuwse tekst staat de glorierijke Naam van God: JaHUaH. Meestal wordt deze heerlijke 
Naam vervangen door het woord HEER of HEERE. Ik doe dat niet, omdat God Zelf aangeeft dat Hij wil 
dat we Zijn Naam niet verdoezelen of achterhouden maar gewoon – met gepast respect – noemen, 
verkondigen en grootmaken (zie bijv. Exodus 3: 15; Jesaja 42: 8). Voor meer achtergronden, zie: André 
H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal’, 
zeer uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (meer dan 80 p.) op de Hallelu-JaH! website (www.Hallelu-
JaH.nl), juli 2009. 

 Voor een uitgebreidere bespreking van dit Bijbel-gedeelte, zie: André H. Roosma, ‘Het huwelijks-
verbond in de Bijbel (3) – Hoe God Zijn Bruid voor Zich wint’, kort artikel op de Hallelu-JaH website 
(www.Hallelu-JaH.nl), dec. 2012. 
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1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here 
Jezus Christus.  2 Door Hem hebben wij door het geloof ook de toegang verkregen 
tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid 
van God.  3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij 
weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 

Romeinen 5: 1-3  
 

Het is eervol voor God als we Zijn aanbod met twee handen aannemen en ons gretig laten 
vullen met Zijn liefde, die ook de vreugde in ons hart zal laten toenemen, zelfs temidden van 
verdrukkingen. Het geeft Hem echter geen eer, als we zijn aanbod afwijzen of weigeren aan te 
nemen. Het lijkt dan alsof het niet goed genoeg is. Maar de vrede en vreugde van God is juist 
buitengewoon goed! Het is een aanbod dat we gewoon niet in enige redelijkheid kunnen 
afwijzen! Vandaar ook, dat Johannes zijn eerste brief als volgt begint: 
 

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 
onze eigen ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van 
het Woord des levens  2 – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en 
getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons 
geopenbaard is – 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, 
opdat ook u met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met de 
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze 
blijdschap volkomen zal zijn. 

1 Johannes 1: 1-4  
 
 

Johannes spreekt hier over Jezus als het Woord des Levens. Waar Hij kwam, sprak hij leven-
gevende woorden, en dat waren woorden waar je blij van werd. Johannes zegt dan in feite 
tevens dat de vreugde van God aanstekelijk werkt, en dat het delen van die vreugde hem dus 
alleen maar verder versterkt en vermeerdert.  
Dat is niet in de eerste plaats een blijdschap in ons gevoel. Al is het wel zo, dat door het 
praktiseren van de Immanuel levensstijl dit gevoel ook gestimuleerd wordt. Maar het is in de 
eerste plaats een vreugde van het hart die zich uit in waardering en dankbaarheid jegens De 
Gever: God Zelf. Dan kan er in ons gevoelsleven rouw of verdriet zijn, bijvoorbeeld door dingen 
die er om ons heen gebeuren, of we kunnen pijn voelen of boos zijn over onrecht, maar 
daarnaast zullen we de blijdschap ervaren van het samen-zijn, het samen-zijn met de God Die 
leven en vreugde schenkt die onoverwinnelijk zijn. 
 

Enkele vragen voor persoonlijke overdenking en/of bespreking in een groep: 
• Immanu-El – God is met ons – is de persoonlijke betekenis van deze Naam bij u / jou 

bekend ? 
o Zo ja: mooi! Geniet van Zijn aanwezigheid! 
o Zo nee: lees eens wat meer artikelen als deze die u vindt op de Immanuel levensstijl 

website: www.Immanuel-levensstijl.nl   

• Gelooft u / geloof je dat God grote vreugde voor Hemzelf en ons bedoeld heeft ?   

• Wilt u zich / wil je je er dagelijks voor openstellen om Hem zó te leren kennen ? 

• Hebt u / heb je zelf ook eigen ervaringen met Gods vreugde ?  

• Wat betekent het voor u / jou, dat God vooral onze vreugde zoekt ? 
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Om verder te lezen 
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Meer informatie en reacties 
Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact 
met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

 

Accede! home     of   naar de Immanuel levensstijl artikelen index
 

 
Bedankt voor uw belangstelling! 
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