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Levenslust  
vanuit ervaringen van je geliefd weten door God 

André H. Roosma 

19 maart 2022 (   laatst bijgewerkt: 22 juni 2022) 
(een iets verkorte versie hiervan verschijnt in Elisabeth Magazine, nr 14, juli 2022) 

 

Levenslust . . . Terwijl ik dit schrijf is er een vreselijke oorlog aan de gang in Oekraïne waarbij miljoenen 
mensen op de vlucht slaan, zitten we wereldwijd nog in de staart (hopelijk!) van een pandemie, en 
hebben m’n vrouw en ik met onverwachte lichamelijke ongemakken te maken. En te midden daarvan 
vraagt Elisabeth Magazine me om te schrijven over ‘Levenslust’. . . Kan dat? Kunnen we te midden van 
ellende nadenken over levenslust, en wat meer is: kunnen we dat dan ook beléven?  

Ook de schrijver van Psalm 42 stelt zich impliciet die vraag. Hij is depressief door alle ellende en 
tegenstand die hem overkomen zijn. Hij wordt zo in zijn geloof aangeklaagd dat hij zich emotioneel 
uitgewrongen en uitgedroogd voelt. Is er dan hoop?  

2  Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.   
3  Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods 
aangezicht verschijnen?  4  Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat men de 
hele dag tot mij zegt: Waar is uw God?  5  Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij 
uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit trok naar Gods huis, bij 
jubelklank en lofgezang; een feestvierende menigte.  6  Wat buig je je neer, mijn ziel, 
en ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en 
mijn God! …  9  Overdag zal JHWH (De HEERE, De AANWEZIGE) Zijn goedertierenheid 
gebieden, en ’s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.   
  Psalm 42: 2-6,9 

Ja, die hoop is er: bij de God van de Bijbel. Dat valt gelijk op in deze Psalm: de schrijver is zich ervan 
bewust dat zijn hoop gericht mag zijn op God. Dát is dan ook wat hij bij uitstek zoekt: voor Gods 
aangezicht te zijn, het contact met Hem weer helemaal te beleven. Daar bidt hij vurig om. Maar daar 
laat hij het niet bij. Hij doet ook iets belangrijks voor zijn eigen ziel. Hij spreekt zichzelf toe en hij denkt 
terug. In gedachten gaat hij terug naar die geweldige momenten dat hij, met al zijn volksgenoten, optrok 
naar Jeruzalem. Ze gingen daar voor Gods aangezicht feestvieren, maar de reis erheen was ook al een 
feest: samen zingend en dansend gedenken wat Hij allemaal voor hen gedaan had. Want God IS ER 
en WAS ER altijd, ook daar in Egypte waar ze als slaven behandeld werden. En Hij – hun Verlosser en 
hun God – hield van hen en had hen gered en uitgeleid, en naar een prachtig land gebracht. Andere 
volken had Hij voor hen verdreven. En jaar in jaar uit gaf Hij overvloedig regen, zodat het land vruchtbaar 
was en ze grote oogsten hadden. Hun vee had vet om te kunnen offeren – wat uitzonderlijk was in hun 
streken. Door aan die feestelijke gemeenschap met God en elkaar terug te denken, helpt de schrijver 
zijn eigen ziel weer richting levenslust. Hij weet gewoon dat hij God wéér zal loven. 

Ik heb mensen wel eens de vraag gesteld: „Is er ooit een moment in uw leven geweest waarop u een 
diepe vreugde ervoer, waarop u zich ‘levenslustig’ voelde?” En het is mij opgevallen, dat in vrijwel alle 
gevallen zo iemand in het antwoord een situatie schetste waarin hij of zij blij was geweest samen met 
God en/of samen met andere mensen. Samen met anderen was er iets ondernomen, samen was er 
een mijlpaal bereikt, samen hadden ze genoten van de natuur, of gewoon van het samen-zijn. 

Onze ervaringen van vreugde en levenslust worden blijkbaar sterk bepaald door belevenissen van 
vertrouwd en vreugdevol samenzijn met anderen. Zoiets vergroot onze vreugde op een dieper niveau 
en ook onze levenslust. Het vergroot ons gevoel van eigenwaarde en we zien dan meer mogelijkheden 
en de beren op de weg lijken een stuk kleiner – als we ze nog zien. We zien dat dus ook in de Bijbel. 
Het woord levenslust als zodanig komt in de meeste vertalingen niet voor (alleen Het Boek vertaalt Spr. 

15:15 als volgt: ‘Een bedrukt mens lijdt een triest leven, maar een vrolijk hart geeft levenslust.’). Maar wel 
wordt veel gesproken over blijdschap en energie om te leven – vrijwel altijd vanuit de relatie met God 
en elkaar. Vertrouwen, dankbaarheid en een positieve verwachting zijn daarvan steeds de basis. 
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Wantrouwen en isolatie, daarentegen, leiden vaak tot afname van gevoelens van vreugde, eigenwaarde 
en levenslust. Ook dát zien we in de Bijbel. Toen Adam en Eva verzocht waren om God te wantrouwen 
en daaraan toegegeven hadden (Gen.3), gingen ze zich verbergen voor God en elkaar. Ze waren hun 
levenslust kwijt. 

We floreren, ervaren energie, liefde, blijdschap en levenslust in de nabijheid van degenen aan wie we 
toebehoren, bij wie we ons thuis voelen. Iemand die zegt: „Ik ben blij met jou!”  Het mooie is: God is 
bij uitstek zo Iemand! Hij wilde dat Zijn mensen regelmatig gezegend werden met Zijn blijde blik. Dat is 
hoe ik de Aäronitische zegen in Numeri 6:25 lees. God wéét hoeveel verschil het maakt, als er iemand 
blij naar ons kijkt, ons accepteert zoals we zijn en met zijn of haar ogen zegt: „Fijn, dat jij er bent!” We 
mogen weten dat Hij zo naar ons kijkt. En zo mogen we ook naar Hem en naar elkaar kijken. Die 
blijdschap van het samen-zijn dóórgeven. Gods goedheid zelf ontvangen en de ander laten proeven 
van Gods goedheid. Dat zien we ook in het leven van Jezus, in Zijn omgang met God de Vader en met 
andere mensen. En deze blijdschap in eenheid met God en elkaar zocht Jezus ook voor Zijn volgelingen 
(Joh.17; vgl. Joh.15:11). 

Als we ontdekken dat we er mogen zijn, er écht mogen zijn – ons koesterend in de liefde van Jezus, 
dan gebeurt er iets met de angst en het wantrouwen die ons hart koud maakten (voor onszelf en 
anderen): ze gaan smelten zoals sneeuw voor de warmte van de zon wegsmelt. Als we – misschien 
langzaam en stapje voor stapje – gaan leren te ontvangen, in het diepste van onze ziel, hoezeer Hij in 
tedere liefde naar ons verlangt... dan worden we rijk! Dan is er zegen te óver, net als destijds met die 
broden en die vissen – zélfs als we maar blijven uitdelen! Dat is een leven vanuit rijkdom – niet langer 
teruggehouden vanuit armoede. God verlangt hiernaar, om ons dit te geven! 

Door elkaar te accepteren vanuit de liefde van Jezus, door het goede in elkaar te bevestigen vanuit het 
potentieel dat Hij in de ander ziet, gaan er dingen veranderen in onze kijk op de wereld. Dan gaan we 
genieten van het feit dat we dóór mogen geven wat we zelf ontvangen hebben. Dat kan, doordat Hij ons 
Zijn Geest geeft om dit in ons uit te werken, zoals Paulus in de Galatenbrief (5:22), aangeeft. 

Zelfs in verdriet of rouw kunnen we nog in Gods aanwezigheid en de aanwezigheid van een medemens 
op een dieper niveau vreugde ervaren (denk aan hoe Jezus huilde met Maria in haar verdriet over haar 

overleden broer Lazarus – Joh.11). Dan heeft het verdriet niet het laatste woord, ook al is ons gevoel dan 
een tijdje ‘down’. Maar we geven het leven niet op, want er is hoop; we zijn samen en God is bij ons: 
Immanuel! Daarom werkt elkaar bemoedigen en bevestigen ook zo goed en aan twee kanten. 

In het begin van dit artikel stelde ik de vraag: Kunnen we te midden van ellende levenslust beléven? 
Wat we hier gezien hebben leidt tot dit antwoord: Ja, omdat we de barmhartige en goedgeefse God van 
de Bijbel kennen, kan dat. We mogen ons verheugen in het feit dat Hij blij met ons is. En we mogen ons 
verheugen in wat we al eerder met Hem en anderen beleefd hebben van die vreugde van Zijn ‘Er Zijn’, 
van Zijn verlossing en van het feit dat we samen bij Hem mogen horen. 

Om over na te denken, te bidden en te doen 

 •  Waardoor wordt úw levenslust geremd en waardoor gestimuleerd? 

 •  In Psalm 42 is de psalmist gedeprimeerd. Hij spreekt zichzelf levenslust in (vs 5). Hoe kunt u zijn 
voorbeeld volgen? 

 •  Om te doen: Wie kunt u vandaag nog vanuit uw geloof bemoedigen en wat levenslust bezorgen? 

Om verder te lezen 

Numeri 6:25; Nehemia 8:9-10; Johannes 17.  

André H. Roosma, ‘Levenslust en vreugde – op weg uit het dal van pijn en depressie’, Accede!, 2005-07-27. 

John Piper, Ik zal naderen tot God, mijn hoogste vreugde – over Psalm 43 , Desiring God / Christelijke 

Counseling NL, 2006-02-26. 

 

Meer informatie en reacties 

Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact met me 
opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl 

 

Accede! home      of   naar de Immanuel levensstijl artikelen index 
 

 

Bedankt voor uw belangstelling! 
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