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  OOmmddaatt  UU  lleeeefftt……  

Communiceren in onze zang helpt ons  
  in ons besef van Gods aanwezigheid 1

 

 
André H. Roosma 25 augustus 2013 

  

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen; 
omdat Hij leeft – mijn angst is weg. 
Omdat ik wee-ee-eet: Hij heeft de toekomst, 
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft! 
 populair jaren ’70 Gospel lied van G. en B. Gaither;  
 NL vertaling: M. Koning; Opwekking 47 / Evangelische Liedbundel 137 

 
Zojuist kwam dit oude liedje uit m’n studententijd weer in m’n gedachten. En ineens realiseerde 
ik me – ik denk: daarin aangepord door Gods Geest – ik kan dit óver God zingen, maar voor wie 
zing ik het dan (gegeven dat ik alleen thuis was)?   
Kan ik het niet veel beter tót God zingen? Dus in de vorm: 

Omdat U leeft, ben ik niet bang voor morgen; 
omdat U leeft – mijn angst is weg. 
Omdat ik wee-ee-eet: U hebt de toekomst, 
en het leven is het leven waard, omdat U leeft! 

 
Zo is het niet meer een liedje als zovele andere, die we tamelijk onbetrokken, vrijwel gedach-
teloos en gevoelloos zingen. De inhoud daarvan kan vrijwel buiten onszelf staan. Wat we dan 
zingen klopt hopelijk theologisch wel zo’n beetje (soms minder goed…), en dat is ’t dan…   
Nee, in deze vorm wordt het persoonlijk, want het gaat over een ‘ik’ in relatie tot een ‘U’, over 
mijzelf in relatie tot de God Die met mij is. Ik dacht: „Ja, over U, God, ben ik enthousiast. U leeft! 
Doordat U met mij bent, nu en morgen en altijd, hoef ik me geen zorgen te maken…”  En op het 
moment dat ik het zó ging zingen, ervoer ik vrijwel ogenblikkelijk weer de blijdschap die zo 
typerend is voor de interactie met God. 
Ik dacht dus: dát moet ik vaker doen!  En die tip geef ik u als lezer dus ook maar gelijk mee: 
maak uw zang persoonlijk, richt u rechtstreeks tot God! 
 
Door op deze manier van onze zang een interactie met God te maken, maken we het persoon-
lijk en komen we tevens meer open te staan voor Zijn inbreng. En zo draagt dat dus bij aan het 
leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid! 
 

 

Meer informatie en reacties 
Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact met 
me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl

 

Accede! home     of   naar de Immanuel levensstijl artikelen index
 

Bedankt voor uw belangstelling! 
                                                           
1 Dit is een artikel in een serie van korte basis-artikelen rond de Immanuel levensstijl.   

Voor meer informatie hierover, zie de website: www.Immanuel-levensstijl.nl . 
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